
 

 

WAT IS KRIYA YOGA 
Kriya Yoga is een eeuwenoude  meditatietechniek. Het 
cultiveert lichaam, geest, intellect en een voortdurend 
bewustzijn van de innerlijke ziel. Door de verschillende 
oefeningen kan men de Goddelijke ervaringen van licht, 
geluid en vibratie waarnemen. 
Met behulp van de concentratie en ademhalingsoefeningen 
ontwikkelt men langzaam maar zeker éénpuntige 
concentratie. 
Dit leidt naar volmaakt Goddelijk bewustzijn wat ons leven 
positief zal veranderen. 
Kriya yoga leert dat elke handeling, "kri", wordt gedaan 
door "ya", het inwonende Zelf of te wel de ziel. Het is een 
universele spirituele discipline voorbij de begrenzingen van 
b.v religie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARAMAHAMSA HARIHARANANDA 
(1907-2002) - (rechts op de foto) 

Vervuld met zuiverheid en liefde is hij afkomstig van een 
lange ononderbroken lijn van meesters. Hij heeft nirvikalpa 
samadhi bereikt, het hoogste doel van een gerealiseerde 
yogi. Hij is een leerling van Swami Sriyukteshwar en van 
Paramahansa Yogananda en verspreidde de Kriya yoga van 
Oost tot West 
 

PARAMAHAMSA PRAJÑANANANDA 
(photo on the left) 

Zijn opvolger zet zijn missie voort en onderricht één les : 
de les van Liefde. Hij moedigt ons aan om in elke handeling 
en elke ademhaling te realiseren dat we allen goddelijk zijn 
en hij moedigt ons ook aan om die wonderlijke staat van 
goddelijke liefde en voldaanheid te bereiken door 
zelfdiscipline en de praktijk van Kriya Yoga. 
. 

 
LINEAGE OF MASTERS 

 
 
 
 

Kriya Yoga Europe 
 
Kriya Yoga Centre Vienna 
Mother Centre Europe 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pottendorferstrasse 69 

2523 Tattendorf 
Austria 

tel. +43 2253 81491  

fax. +43 2253 80462 

kriya.yoga.centre@aon.at 

www.kriyayoga-europe.org 

www.kriya.org 
 

Kriya Yoga Centrum 
 

 
 
 
 
 
 
 

Heezerweg 7 
NL-6029-PP, Sterksel 

Nederland 

tel. +31 40-2265576 

fax. + 31 40-2265612 

kriya.yoga@worldonline.nl 

 
 
 

 

THE ANCIENT SCIENCE 
OF KRIYA YOGA 

 

 

 

 

Kriya Yoga 
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23-24-25 
September  
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Met  

Yogacharya Petra Helwig 

 

 



 

 

 

 

Programma 
 
Initiatie 

 
  Leraar 

 

                

               Vrijdag 23 september 

20.00u 
 

Lezing over deze eeuwenoude 
meditatietechniek 

 

             Zaterdag 24 september 

09.30 – 12.30 u 
Inwijding met aansluitend meditatie 

   15.00 – 16.00 u  
Uitleg van de techniek 

 16.00 – 17.00 u :Meditatie 

 
               Zondag 25 september 

                    07.00 – 08.00 u 
meditatie voor wie in het centrum overnacht 

(aansluitend ontbijt) 
                    09.00 u: 2de kriya  meditatie  

                    11.00 – 12.30 u : meditatie 

                      15.00 – 16.00 u: vragenuurtje 

                    16.00 -17.00 : meditatie 

 

Locatie 

Centrum Rustpunt , zaal Het Cenakel 
Ingang via Prinsenhof 39B,9000 Gent 
Er bestaat de mogelijkheid te overnachten in 
het gasthuis van het klooster.(40€ ontbijt incl., 
gelieve 10 dagen op voorhand te verwittigen) 
Voor info en reservering : www.rustpunt.net 
Tel.: 09/225.95.71 
 

Om kriya yoga te kunnen beoefenen ontvang 
 je eerst de inwijding van een leraar die 
hiertoe bevoegd is. 
Tijdens deze inwijding worden lichaam en 
geest gereinigd , zodat je goddelijke 
ervaringen van licht, geluid en vibratie kunt 
waarnemen 
 
Voor de inwijding wordt je gevraagd  mee 
te nemen : 
  
- Vijf vruchten 
(als symbool voor al je ervaringen) 

- Vijf bloemen 
(als symbool voor de 5 zintuigen) 

- Een eenmalige donatie van 150 € 
(als symbool voor je stoffelijk lichaam) 
( de donatie geldt voor het hele weekend  
Programma ) 

   

Na de inwijding kun je Kriya Yoga thuis 
beoefenen . Ook kun je deelnemen aan 
groepsmeditatie. 
In het Kriya Yoga Centrum te Sterksel (bij 
Eindhoven) vinden tevens regelmatig 
meditatieprogramma’s plaats. 
 
Voor de initiatie en de meditatie breng je een 
kussen of matje mee en een gemakkelijk 
zittende en gepaste kleding. 
 
Als je wenst geïnitieerd te worden in Kriya 
Yoga is het goed je vooraf in te schrijven op 
het telefoonnummer : 0499/15.75.13.  
*** 
Meditations and technique classes may be attended only 
by initiates in the lineage of Paramahamsa 
Hariharananda and Paramahamsa Prajnanananda 

   

         Yogacharya Petra Helwig 
 

Petra , afkomstig uit Nederland , ontving de 
Kriya Yoga inwijding door Rajarshi Peter van 
Breukelen in 1989. Zij ontmoette Gurudev Baba 
Hariharananda in 1991 in Amerika. Hij 
moedigde haar aan te trouwen en met haar man 
verbleef ze enige tijd met Gurudev in India. Zij 
studeerde moderne dans aan het 
Conservatorium in Rotterdam en werkte als 
danser , choreograaf en dansdocent tot 1991. 
Ze is moeder van twee kinderen en is 
geautoriseerd om Kriya Yoga te onderrichten 
sedert 2007. 
 

 

Info & Registratie 
 
 
Groepsmeditaties 

Gent  : elke donderdag te 21u00 . 

Contact persoon : Patrick Christens 

Tel.: 0499/15.75.13 

Email : patrick.christens@telenet.be 

Kortrijk : elke vrijdag te 20u00  

Contact persoon : Jos Ide 

Tel.: 056/21.67.19 des 

 

Kosten 
Lezing 3 € , voormiddag 10 € , namiddag 
10 € , hele seminar 35 €. 
Voor degenen die komen voor inwijding 

zitten de seminarkosten reeds in de 
eenmalige gift . 
 



 

 
 
 


